
 

 

Reisverslag concertreis Oostende 
Na lang aftellen en veel voorpret was het eindelijk zover: op 1, 2, 3 en 4 mei gingen de 

Zangertjes van Volendam op concertreis! Dit jaar was de bestemming het gezellige 

Oostende aan de Belgische kust, met een bezoek aan de prachtige steden Gent en Brugge 

als kers op de taart! 

Vroeg vertrek, warme wafels en een avond vol 

gezelligheid | Donderdag 1 mei 

Om 06:00 uur verzamelden de koorleden zich bij De Kuslus. Daar 

werden niet alleen de koffers en tassen in de bus geladen, maar 

ook de boedelbak achter Franks auto tot de nok toe vol met 

koffers gevuld met Volendammer klederdracht. Iedereen hielp 

goed mee zodat de bus op tijd kon vertrekken. 

Na het traditionele uitzwaaimoment door ouders, familie en 

vrienden begon de reis. In de bus zat de stemming er direct goed 

in. Er werd gezongen, gelachen, spelletjes gespeeld en er ging 

genoeg lekkers rond. Na een rit van ongeveer 3,5 uur kwam het 

koor aan in het prachtige Gent. 

Daar stond het eerste echte Belgische hoogtepunt al 

op ons te wachten: een warme wafel! Na dit 

smakelijke begin werd het koor ontvangen door twee 

stadsgidsen. In twee groepen verkenden de 

Zangertjes al wandelend het sfeervolle centrum van 

Gent en leerden ze alles over de rijke geschiedenis 

van deze Vlaamse stad. 

Na de leerzame tour kreeg iedereen vrije tijd om zelf 

de stad in te gaan. In groepjes werd er geshopt, 

Belgische chocolaatjes geproefd en op terrasjes 

gezeten.  

Aan het einde van de middag was het tijd om door te 

reizen naar Oostende. Eenmaal aangekomen in 

jeugdherberg De Ploate ging het uitladen 

vliegensvlug. De kamers werden verdeeld en 

iedereen kreeg even de tijd om zich te installeren. 

’s Avonds stond er een echte Belgische klassieker op het menu: friet 

met stoofvlees! Na het diner begon het eerste avondprogramma, 

verzorgd door Carine en Marina. Er werden spelletjes gespeeld, veel 

gelachen en gesmuld van lekkers,  waaronder de heerlijke 

paaseitjes van Het Chocoladehuys. Na deze gezellige eerste dag 

zocht iedereen voldaan zijn of haar bedje op. 



 

 

Brugse grachten, bierproeven en fanatieke spelletjesstrijd | Vrijdag 2 mei 

De tweede dag begon met een gezellig gezamenlijk 

ontbijt in de eetzaal van de jeugdherberg. Daarna stapte 

het koor opnieuw de bus in: op naar Brugge! Bij aankomst 

begon de dag met een rondvaart. Onder begeleiding van 

een gids voeren de Zangertjes langs eeuwenoude gevels 

en schilderachtige pleinen, terwijl ze alles leerden over 

het ontstaan van Brugge. 

Na deze rustgevende start was het tijd voor een meer 

bruisende activiteit: een bezoek aan Brouwerij De Halve 

Maan. Tijdens een uitgebreide rondleiding kregen de 

koorleden uitleg over het brouwproces, de geschiedenis 

van het Brugse bier en een blik op de ondergrondse 

bierpijpleiding. Uiteraard mocht er na de tour ook even 

geproefd worden in de gezellige biertuin van de brouwerij. Voor de volwassenen een heerlijk 

biertje en voor de kinderen een frisje.  

Na de tour was het tijd voor vrije tijd. Er werd 
rondgestruind in boetiekjes, markten en genoten 
van alle mooie bezienswaardigheden in Brugge!  

Aan het eind van de middag keerde het koor terug 
naar Oostende. In de bus kreeg iedereen een 
smakelijk appeltje, gesponsord door De Groente 
en Fruitboxer. 

Terug in Oostende was er nog wat vrije tijd. De 

kinderen gingen onder begeleiding van de 

jongeren naar het strand en de ouderen 

vermaakte zich met een wandeling op de boulevard. De kinderen konden heerlijk voet- en 

volleyballen op het strand en zelfs nog een duik nemen in de zee!  

 



 

 

Na het diner was het tijd om de muzikale focus weer op te pakken. Er stond namelijk een 

repetitie gepland voor het optreden op zaterdag in de Sint-Jozefkerk. Na de repetitie volgde 

het tweede avondprogramma, ditmaal georganiseerd door Dominique en Eric. In een 

gezellige competitie werd er gestreden om de winst en gelachen om hilarische muzikale 

opdrachten. Daarmee kwam de tweede dag tot een einde.  

 

Midgetgolf, een geslaagd optreden en een geslaagde laatste avond | 

Zaterdag 3 mei 

Zaterdagochtend begon met een heerlijk ontbijtje, 

waarna het koor zich opmaakte voor een sportieve 

ochtend: midgetgolfen in het park van Oostende! In 

groepjes de baan op. Sommige ballen verdwenen 

op mysterieuze wijze in de bosjes, andere als hole-

in-one. Na afloop werd iedereen getrakteerd op een 

lekker ijsje in de zon. Rond lunchtijd was het tijd 

voor krentenbollen van Bakkerij van Pooij, 

aangevuld met andere lekkere broodjes. Daarna 

kreeg iedereen wat vrije tijd om zelf Oostende te 

verkennen. 

Om 17:00 uur stond het optreden in de Sint-Jozefkerk op de planning. 

De Volendammer pakken werden uit de koffers gehaald en de stemmen 

werden opgewarmd. In de kerk zetten de Zangertjes een prachtig 

optreden neer, dat beloond werd met een warm applaus van het publiek.  

Na afloop wandelde het koor terug naar de jeugdherberg om zich op te 

frissen voor de laatste avond. Na het diner volgde een prachtig optreden 

van drie eigen koorleden Roos, Fien en Esmee. Na hun optreden gingen 

de voetjes van de vloer. Er werd volop gedanst, gezongen en gelachen. 

Een laatste spelletje hier en daar zorgde voor een sfeervol einde van 

wederom een geweldige dag. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Een spetterende verrassing in Bellewaerde en thuiskomst in Volendam | 

Zondag 4 mei 

Zondag 4 mei brak aan, de laatste dag van deze 

onvergetelijke reis. Na het ontbijt werd alles ingepakt en 

werd de bus weer ingeladen. De koorleden namen 

afscheid van de jeugdherberg en maakten zich klaar voor 

de verrassingsactiviteit. De hints maakte het al snel 

duidelijk: we gingen zwemmen in het Bellewaerde 

Aquapark! 

Eenmaal aangekomen in het tropisch zwemparadijs begon 

de pret meteen. Na een uitgebreide uitleg over het park 

gingen de koorleden los: van glijbanen tot wildwaterbanen 

en relaxte bubbelbaden: er was voor ieder wat wils.  

Na afloop stapte iedereen weer schoon en opgefrist in de bus voor de laatste rit naar huis. 

Onderweg werd nog even gestopt voor een lekker broodje en rond 20:30 uur arriveerde het 

koor weer bij De Kuslus in Volendam. 

Daar stonden ouders, familie en vrienden klaar om de Zangertjes welkom te heten. Er werd 

geknuffeld, gekletst en gelachen. Na vier dagen vol muziek, plezier en mooie herinneringen 

kwam er een einde aan de concertreis van 2025. 

Dank aan onze sponsoren 

Een bijzondere dank aan: 

- Bakkerij van Pooij – voor de heerlijke krentenbollen 

- De Groente en Fruitboxer – voor de gezonde en smakelijke appels 

- Het Chocoladehuys – voor de heerlijke paaseitjes  


